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Nieuwsbrief mei 2026.

Zaterdag 30 mei 2026: Excursie naar Oud-Gastel.
We vertrekken die dag om 13.00
uur vanaf het oude
gemeentehuis in de Schoolstraat.
We gaan van 13.30—-15.30 uur
Het Mastboomhuis bezoeken.
We beginnen daar met een
documentaire over het leven van
de laatste bewoner van het huis
onder het genot van een bakkie.
Aansluitend bezoeken we huis,
tuin en schuren.

Vanaf 15.30 uur zijn we welkom
in Het Dorpsmuseum In de Drie
Snoeken. Daar drinken we eerst
iets en krijgen daarna de
rondleiding.

Om 17.00 uur zit het er weer op.
De kosten voor deze middag
bedragen € 5,- voor leden, € 7,50
voor niet-leden en de
consumptie in De Drie Snoeken is
voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot 25 mei bij Jan Knuit (janknuit@ziggo.nl of 0613744337). Geef bij de aanmelding ook
even aan of je zelf rijdt of met iemand mee wilt rijden a.u.b. (Er kunnen maximaal 25 personen mee!)

Algemene Ledenvergadering.

Omdat wet- en regelgeving en communicatietechnieken in de loop van de tijd zijn veranderd, is het
noodzakelijk om de statuten (“de grondwet van onze vereniging”) aan te passen. Dat wijzigingstraject
hebben we inmiddels ingezet.

Ruimschoots voor de algemene vergadering zullen al onze leden de gewijzigde statuten in concept
ontvangen. In de algemene vergadering van 17 juni 2026 kunnen de nieuwe statuten worden vastgesteld.
De notaris zal dit besluit van de algemene vergadering in een akte formaliseren, waarna de gewijzigde
statuten definitief zijn geworden.

Op woensdag 17 juni 2026 zullen we ervoor zorgen dat u, als een belangrijke deelnemer aan de algemene
vergadering, ook wordt geamuseerd.

De algemene vergadering is alleen toegankelijk voor leden.



Thematentoonstelling 2026: 100 jaar Merijntje Gijzen en Flierefluiter.
In de boeken over Merijntje Gijzen duikt ineens een bijzondere man

op: Flierefluiter. Hij is een zwerver, een levensgenieter, iemand die zich
niet druk maakt om regels of strenge dorpsmoraal. Waar Merijntje vaak
worstelt met verdriet, geloof en teleurstellingen, laat Flierefluiter hem
zien dat het leven ook licht en speels kan zijn.

Voor jongeren is Flierefluiter herkenbaar: hij staat voor vrijheid, jezelf
zijn en je niet laten vastpinnen. Hij leert Merijntje — en ook alle lezers —
dat je niet alles te zwaar moet nemen, dat je mag lachen en genieten,
ook als het leven moeilijk is.

Zijn rol maakt de verhalen van A.M. de Jong levendiger en veelzijdiger.
Zonder Flierefluiter zou Merijntjes wereld somber en streng blijven.
Dankzij hem krijgen de boeken een frisse tegenstem: een herinnering
dat er altijd ruimte is voor humor, avontuur en een eigen kijk op het
leven.

Jurriaan Paulus van Pauwvliet vertelt over De Belgische Revolutie van
1830.
Woensdag 30 september 2026 in De Vossenburcht, aanvang 19.30 uur.
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De Belgische Revolutie van 1830 is veel meer dan een voetnoot in de geschiedenis. Het is een verhaal van
botsende identiteiten, politieke spanningen, onverwachte wendingen en een jonge natie die zich losmaakte
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Maar wat dreef de revolutionairen werkelijk? Hoe reageerde
Den Haag? En welke sporen zijn vandaag nog zichtbaar in onze samenleving?

Historicus en verteller Jurriaan Paulus van Pauwvliet neemt je mee naar de straten van Brussel, de salons
van Den Haag en het strijdtoneel waar de toekomst van de Lage Landen werd beslist. Met zijn
kenmerkende helderheid, scherpe analyses en gevoel voor nuance brengt hij een turbulente periode tot

leven.

Deze lezing is een uitnodiging om verder
te kijken dan de clichés:

geen droge jaartallen, maar een
meeslepend verhaal over macht,
misverstanden, moed en misrekening.
Een avond voor iedereen die houdt van
geschiedenis die nog steeds doorwerkt in
het heden.

Een boeiende reis naar 1830 — en terug
naar vandaag.

Gratis voor leden van de
Heemkundekring.

Aan niet-leden vragen we een bijdrage
van € 3 om deze lezing bij te kunnen wonen.

Merijntje is weg!

Zodra er nieuws is over de terugkeer (of vervanging) van het beeld, wordt dat gedeeld.

Verder op de agenda:
Vrijdag 6 november 2026: 12¢ Heemkundequiz.

Het bestuur.



