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Nieuwsbrief februari 2026.

Herdenkingstentoonstelling Watersnoodramp 1953.

In het kader van ‘blijvend herdenken’ werd op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2026 de
watersnoodramp van 1953 herdacht.

Het is inmiddels 73 jaar geleden dat op zondag 1 februari zich een ramp voltrok.... de herinnering daaraan
blijft.

ledereen die stil wilde staan bij deze ingrijpende gebeurtenis, die troost zocht, die steun wilde geven of die
wilde bijpraten, was van harte welkom in het museum waar een indrukwekkende fototentoonstelling was
ingericht.

Maar liefst 52 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

Op zondag werd een krans gelegd bij het monument op De Hoogte, waarbij wethouder Remery een
passende toespraak hield.

Algemene Ledenvergadering. / / Zaterdag \\

Op woensdag 25 februari houden we de algemene ledenvergadering in 4 apl’ll 2026
de Vossenburcht. De vergadering begint om 19.30 uur. van 10 tot 17 uur
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging, de notulen van vorige
ALV en het jaarverslag van 2025.

Na de pauze verzorgt Jan Bosters een fotoreportage over Nieuw-

Vossemeer in de laatste 20 jaar. IB@IE IKIEIH
Boekenmarkt. MAIQIKW

4 april 2026: Voor de verzamelaars van de boeken van A.M. de Jong.
EENDAAGSE UITVERKOOP TEGEN SCHERPE

Thematentoonstelling 2026: 100 jaar Merijntje Gijzen en Flierefluiter. PR%SEV:“MOQ’SL?&Z?&?HTW
In de boeken over Merijntje Gijzen oy '
HORdEFANaar duikt ineens een bijzondere man ﬁm T T
VOORSTRAAT 29

e _ g o op: Flierefluiter. Hij is een zwerver, een N e
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druk maakt om regels of strenge

~N

N

] - J dorpsmoraal. Waar Merijntje vaak worstelt met verdriet, geloof en

—"“r teleurstellingen, laat Flierefluiter hem zien dat het leven ook licht en speels
kan zijn.

ﬂjfij‘fjfm 9 Voor jongeren is Flierefluiter herkenbaar: hij staat voor vrijheid, jezelf zijn

MeryhtjEGijzense en je niet laten vastpinnen. Hij leert Merijntje — en ook alle lezers — dat je
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onder één d niet alles te zwaar moet nemen, dat je mag lachen en genieten, ook als het
u T leven moeilijk is.

te zien t/m 26 september 2026 / .. . I

S o \ Zijn rol maakt de verhalen van A.M. de Jong levendiger en veelzijdiger.

op amdejongmuseum.nl . . . . .. ..
Zonder Flierefluiter zou Merijntjes wereld somber en streng blijven. Dankzij

B Rl vsseres o ' hem krijgen de boeken een frisse tegenstem: een herinnering dat er altijd

AM de Jongmuseum Fd lg,,
ruimte is voor humor, avontuur en een eigen kijk op het leven.



Lezing over ‘feminisme en het meisjesonderwijs in Brabant’ door Linsey Duijmelink.

Woensdag 8 april 2026 in De Vossenburcht, aanvang 19.30 uur.

Linsey Duijmelink is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (Master Politics,
Cultural and National Identities). Als fellow bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum heeft ze onderzoek gedaan naar meisjesonderwijs. Ze
vertelt in de lezing in hoeverre de eerste feministische golf en een
veranderend denken over opvoeding en onderwijs van invloed waren op het
lokale meisjesonderwijs.

De lezing is gratis bij te wonen voor leden van de Heemkundekring.
Belangstellenden, die geen lid zijn, zijn ook van harte welkom en zij betalen €
3,00.

Jurriaan Paulus van Pauwvliet vertelt over De Belgische Revolutie van 1830.
Woensdag 30 september 2026 in De Vossenburcht,
aanvang 19.30 uur.

De Belgische Revolutie van 1830 is veel meer dan een
voetnoot in de geschiedenis. Het is een verhaal van
botsende identiteiten, politieke spanningen,
onverwachte wendingen en een jonge natie die zich
losmaakte van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Maar wat dreef de revolutionairen
werkelijk? Hoe reageerde Den Haag? En welke
sporen zijn vandaag nog zichtbaar in onze
samenleving?

Historicus en verteller Jurriaan Paulus van

Pauwvliet neemt je mee naar de straten van Brussel, de salons van Den Haag en het strijdtoneel waar de
toekomst van de Lage Landen werd beslist. Met zijn kenmerkende helderheid, scherpe analyses en gevoel
voor nuance brengt hij een turbulente periode tot leven.

Deze lezing is een uitnodiging om verder te kijken dan de clichés:

geen droge jaartallen, maar een meeslepend verhaal over macht, misverstanden, moed en misrekening.
Een avond voor iedereen die houdt van geschiedenis die nog steeds doorwerkt in het heden.

Een boeiende reis naar 1830 — en terug naar vandaag.

Gratis voor leden van de Heemkundekring.

Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 3 om deze lezing bij te kunnen wonen.

Contributie 2026.

Dit is een betaallink die u kunt gebruiken voor de betaling van uw Contributie 2026
van € 10,00 (voor 1 persoon). Het bedrag mag u zelf nog verhogen (bijvoorbeeld
bij betaling voor een echtpaar). U kunt met elke bank in Nederland betalen.
Gelieve uw contributie spoedig met de link, de QR-code of de traditionele
bankoverschrijving te voldoen.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=EKT1KHLfrQpqgf-Ei391D5vQ

Verder op de agenda:
Juni 2026: Excursie naar Oud-Gastel. (Meer informatie volgt.)
Vrijdag 6 november 2026: 12¢ Heemkundequiz.

Het bestuur.



