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                                                                                                Nieuwsbrief april 2024. 
 
 

Woensdag 17 april: Fred van de Kieboom vertelt over Reimerswaal. 
 

Begin 1200 wordt Reymerswael voor het eerst genoemd. De stad komt tot bloei en is gedurende 
lange tijd de ‘hoofdstad’ van Zuid-Beveland. Daarnaast was het na Middelburg en Zierikzee een tijd 
lang de derde stad in Zeeland. 

 
Door de moernering en zoutwinning kwam de stad tot grote bloei maar daardoor luidde het ook haar 
eigen ondergang in. Het veen werd uitgegraven, maar de winsten die daaruit voortvloeiden werden 
niet geïnvesteerd in de verdediging tegen het water. Dat leidde uiteindelijk tot een reeks rampen die 
de stad niet meer te boven zou komen. In 1530 werd de stad en het omringende land voor het eerst 
getroffen door een watersnood en twee jaar later nog een keer. De jaren die volgden zorgden niet 
voor verbetering van de situatie. Nog enkele watervloeden zorgden voor verdere aftakeling en ook de 
geuzen lieten de stad niet ongemoeid. Rond 1570 bleek wel dat Reymerswael niet meer te redden 
was ondanks wat laatste pogingen. In die tijd  begonnen de inwoners naar veiliger oorden te 
vertrekken zoals Bergen op Zoom en Tholen. De resten van de stad werden langzaam afgebroken en 
elders hergebruikt. De definitieve klap kwam met de inhuizing van de gevangengenomen Spanjaarden 
na de door de Hollanders gewonnen zeeslag op het Slaak. Na het vertrek van de gevangenen werd de 
stad definitief verlaten en werden de laatste resten verkocht voor afbraak. Enkele jaren geleden heeft 
Tholen, waar binnen de gemeentegrenzen de verdronken stad nu ligt het idee opgevat om de stad 
weer nieuw leven in te blazen. Hoe dat er mogelijk uit gaat zien wordt op deze avond toegelicht. 
De Vossenburcht is om 19.15 uur open en de lezing begint om 19.30 uur. 
 

Thematentoonstelling 2024. 
 

‘Heilige huisjes en andere gevoelige snaren.’ Onder deze titel openen we op zaterdag 11 mei het 
museumseizoen. Het museum is elke zaterdag van 13.30 – 16.30 uur geopend en op zaterdag 28 
september sluiten we het seizoen weer af.  
Uiteraard kan het museum ook op afspraak worden bezocht. 
 

Lidmaatschapsgeld. 
 

Het bestuur heeft op de ALV toestemming gekregen om de contributie voor 2024 te continueren en 
bedraagt daarom nog steeds 10 euro per jaar per lid. U kunt uw contributie overmaken op de 

http://www.amdejongmuseum.nl/
http://home.nl/


rekening NL 96 RABO 0148802729 van Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid te Nieuw Vossenmeer 
met de vermelding "lidmaatschap 2024" met uw postcode en huisnummer. Dit voor een juiste 
verwerking in de boekhouding. 
 

Schoonmaakploeg! 
 

Het A.M. de Jongmuseum staat er al weer zo’n slordige 50 jaar. Regelmatig heeft deze oude reus een 
opknapbeurt nodig. Iets vernieuwen, hier en daar een likje verf, de poetsdoek doet regelmatig haar 
werkzaamheden, een raampje lappen… 
Rien komt ons al zo nu en dan helpen bij klusjes en bij het selecteren van de boeken hebben we ook 
regelmatig extra handjes van Jeanne en Marijke. 
Maar… het zou heel fijn zijn als we nog meer van dit soort vrijwilligers erbij krijgen. Immers, vele 
handen, maken licht werk! 
Op de eerste donderdag van elk kwartaal gaan we poetsen. Voornamelijk stofvrij maken en zemen. 
Wil je ook helpen? Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden. 
 

Zaterdag 1 juni: Excursie naar Willemstad. 
 

Willemstad is een oude vestingstad aan het Volkerak en het Hollands Diep. De stad is hier in de 
16de eeuw ontstaan na de inpoldering. Het kreeg als eerste de naam Ruigenhil mee, maar na de dood 
van Willem van Oranje werd de naam veranderd in Willemstad.  

In deze periode werden er tal van 
bouwwerken aan de stad toegevoegd, zoals 
het Mauritshuis en de Koepelkerk. In deze tijd 
werden ook de vestingwerken van Willemstad 
gebouwd. Het Mauritshuis heeft, totdat 
Willemstad bij de gemeente Moerdijk werd 
toegevoegd, dienstgedaan als stadhuis. 
Willemstad bestaat uit twee delen, het oude 
historische centrum en ten noordoosten 
hiervan het nieuwere gedeelte buiten de 
vestigwerken. 
We gaan met een gids een wandeling maken 

waarin we het Mauritshuis en de Koepelkerk bezoeken. Halverwege worden we verwend met een 
drankje en een hapje. 
Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van mei. 
 

Nieuwe leden. 
 

In april van vorig jaar heeft de Heemkundekring haar 50e verjaardag gevierd. Dat is natuurlijk een 
mooie mijlpaal en daar zijn we heel trots op. 
Maar, als we de gemiddelde leeftijd van onze leden bekijken, wordt het waarschijnlijk een hele 
moeilijke opdracht om er nog eens 50 jaar bij te doen. 
Daarom ons verzoek: 
Deel uw enthousiasme met uw kinderen, kleinkinderen en andere jongere mensen, zodat ook zij lid 
willen worden van onze Kring. Jonge leden zijn tenslotte de garantie voor de toekomst! 

 
Agenda: 
 

Woensdag 18 september 2024: Lezing over Brabantse Wal en Unesco Geopark Schelde Delta door 
Willem de Weert. 
Woensdag 30 oktober 2024: Lezing door Attie Pot in het kader van 80 jaar bevrijding. 
Attie vertelt over onze defensie na de bevrijding….. over wat we doen, wat we hebben gedaan en wat 
we hebben nagelaten. 
 
Het bestuur.  


